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Satan, het tegenbeeld van God ongerechtigheid heeft gekozen. Hij is de

De satan is het tegenbeeld van God, in zo grote leugenaar, en als hij per ongeluk
ongeveer alle opzichten. Het zal ons dan ﬁelwaarhels s.zrc?ekt, dan is het een
ook niet verbazen dat het karakter van de alve waarheid, iets waz':ur we extra voor
satan volledig tegengesteld is aan moztelr; oppassgn!IGo: 'S gzed en.doet
het karakter van God. Laten we gaan zien goz ' j satTn Ihs > Zc tendoet niets
hoe zijn weerzinwekkende karakter precies an e.rs an S echte mger'\.

het tegenovergestelde is van het 4. God is creatief - In Genesis 1 lezen we
volmaakte karakter van onze Schepper. hoe Hij va.n_ ee_r.1 onbewoonbare aarde
Tegenbeeld van Gods wijsheid een paradijselijk mooie aarde heeft
Gods wijsheid leidt tot harr:mnie gemaakt. De satan is in zekere zin ook

tief: hij k hti
gerechtigheid en vrede. Wat de satan zzfmae Iein Ii:esn \l:?:hiin Fzr:ZT(er:gs/erder
bedenkt en de ideeén die hij overbrengt PRINg P P :

. aapt hij alles na wat hij God ziet doen
zorgen voor verwarring, zonde, schuld en .
d om daarmee de mensen te misleiden.
onvrede.

Deze duistere fi doet zich di
R —— Y ——— - eze duistere figuur doet zich zo nodig

soreekt hii zoals hii is: een voor als een lichtende engel.
i : b Tegenbeeld van Gods vriendelijkheid
aartsleugenaar, de vader van de

leugen.” (Johannes 8:44, NBV2004) Gods.vrlende.l.ukheld zorgt voor een sfeer
van liefde, blijdschap en vrede. De satan
zorgt voor een sfeer van haat, vrees en
onrust. De satan belooft het meeste, maar

"... de satan zelf vermomt zich als
een engel van het licht." (2

Korintiérs 11:14, WV2012) geeft het minste.
"Want het loon, dat de zonde geeft,

1. God is verstandig - God is alwetend en is de dood, maar de genade, die
gebruikt zijn intelligentie en kennis om God schenkt, is het eeuwige leven
het goede voor de mensen te bedenken in Christus Jezus, onze Here."

en te doen. De satan gebruikt zijn kennis (Romeinen 6:23, NBG1951)

om met sluwheid de mensen in zijn _

macht te krijgen. God onderwijst en leidt 1- God is bewogen - God heeft en schenkt
goede emoties zoals blijdschap en vrede

die voortkomen uit liefde. De satan zorgt
voor slechte emoties zoals verdriet,
angst en boosheid.

mensen op de goede weg. De satan
misleidt mensen en verleidt hen
tot zonde.

. God is rechtvaardig - God is vol van
waarheid, terwijl de satan voor de

Jezus zegt: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” Openbaring 22:12 1
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2. God is relatiegericht - God wil
een zegenrijke relatie bewerken tussen
God en mensen, en tussen mensen
onderling. De satan veroorzaakt
vijandigheid tussen God en mensen, en
tussen mensen onderling. God wil
openlijk en duidelijk met mensen
communiceren, terwijl de satan meestal
geheimzinnig en onduidelijk
communiceert vanuit het occulte (dat
betekent: het verborgene).

. God is ruimhartig - Terwijl God ten
opzichte van de mensen genadig is, stelt
de satan zich op als de aanklager van de
mensen (Openbaring 12:10). Wat is de
satan toch een intens gemeen persoon
dat hij mensen vanwege hun zonden bij
God aanklaagt die hij zelf heeft verleid
tot zondigen.

Tegenbeeld van Gods kracht

Gods kracht, macht en majesteit gebruikt

Hij voor het welzijn van zijn schepping en

om de vrijheid van mensen te waarborgen.

De satan gebruikt zijn macht om de
schepping te vernietigen. Hij zet mensen
aan om te zondigen (1 Kronieken 21:1) en
wil hen door demonische beinvloeding en
bezetenheid van hun vrijheid beroven.
"Maar God zij gedankt: u was
slaven van de zonde, maar nu
gehoorzaamt u van ganser harte de
leer waaraan u zich hebt
toevertrouwd." (Romeinen 6:17,
NBV2004)

1. God is eigenmachtig - God is de enige die

leven in zichzelf heeft en die werkelijk
eigenmachtig kan optreden. De satan is
een geschapen wezen die alleen mag
doen wat God hem toestaat. De satan
heeft ervoor gekozen onafhankelijk van

God te worden en tegen zijn Schepper in

opstand te komen: hij verleidt mensen
om hetzelfde te doen.

. God is gezagvol - God is de hoogste
autoriteit die nooit zijn macht zal
gebruiken om zichzelf te bevoordelen
ten koste van anderen. Jezus heeft dat
gedurende zijn leven op aarde duidelijk
laten zien. Gods weet zich
verantwoordelijk voor zijn schepping. De
satan treedt op als een wrede
onderdrukker en maakt mensen tot
slaven van hun zondige gewoonten
geworden.

. God is daadkrachtig - God gebruikt zijn
kracht in positieve zin om zijn goede
schepping te beschermen en om het
kwade te straffen. De satan gebruikt zijn
kracht om te bestrijden wat goed is en
het kwade te stimuleren.

Tegenbeeld van Gods zorgzaamheid

God zorgzaamheid staat er garant voor dat

zijn schepping alles krijgt alles wat nodig

is; de satan trakteert de mensheid op
onheil en ellende. God is de levende God
die leven geeft. Maar de satan heeft de
dood als symbool en jaagt mensen de
dood in.
"... Hij (=Jezus) trok weldoende
rond en genas allen die in de macht
waren van de duivel, want God was
met Hem." (Handelingen 10:38,
wv2012)

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw
tegenpartij, de duivel, gaat rond als
een brullende leeuw, zoekende wie
hij zal verslinden." (1 Petrus 5:8,
NBG1951)

1. God is trouw - God is onveranderlijk en

standvastig, een veilige Rots voor
degenen die Hem kennen. De satan is
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onstabiel en onberekenbaar; hij jaagt
mensen op en jaagt hen angst aan.

. God is dienstbaar - Jezus kwam naar de
aarde als de minste onder de mensen om
in onze plaats te sterven. Bij de satan
zou zo'n idee gewoon nooit opkomen,
vanwege zijn blinde trots.

. God is werkzaam - God zet zich in voor
de mensen. Hij zorgt voor orde en
structuur in de schepping. De satan doet
niets goeds voor de schepping en sticht
overal verwarring.

Satansmachten

We kunnen spreken over diverse

satansmachten waardoor de mensheid in

bedwang wordt gehouden:

1. de macht van de leugen
Door de leugenmacht van de satan zijn
mensen gebonden door leugens en
onwetendheid.

. de macht van de zonde
Alle mensen worden geboren met
een geneigdheid tot zondigen, waardoor
ze slaven van de zonde zijn geworden.
Zonden leiden tot zondeschuld. Je
ervaart die schuld door een beschadigd
geweten en gevoelens van schuld en
schaamte.

. de macht van ziekte en dood Door de
zondeval is de mensheid onderworpen
aan verderf, vergankelijkheid, ziekte en
de dood.

. demonische bindingen
Mensen kunnen beheerst en gekweld
worden door demonische bindingen of
door een vloek waardoor de satan macht
over hen uitoefent.

Deze satansmachten liggen in elkaars

verlengde, zoals blijkt uit de volgende

voorbeelden:

De zondeval van Adam en Eva begon

doordat zij geloof hechtten aan een

leugen van de satan.

Door in de leugen te geloven zondigden

zij en daardoor deden verderf, ziekte en

dood hun intrede op de aarde.

Hoe meer iemand verstrikt raakt in het

web van de zonde, hoe meer hij open

staat voor demonische beinvloeding.
Activiteiten van de satan en zijn

demonen

De satan en zijn demonen zijn op de aarde

actief in onder meer:

o verblinden van mensen, zodat ze Gods
waarheid niet kunnen ontdekken
ongelovigen weerhouden om tot geloof
te komen
mensen tegen elkaar opzetten
verdeeldheid zaaien in kerkelijke
kringen en christelijke gezinnen
mensen tot slavernij brengen van hun
eigen begeerten
gelovigen verzwakken
door verleidingen en wereldse
manieren van denken
allerlei onheil doen plaatsvinden om
hen te beproeven
vervolgen van gelovigen om hen te
vernietigen
occultisme en occulte
praktijken ondersteunen

De satan en zijn demonen spannen zich in

om zoveel mogelijk mensen buiten het

bereik van Gods invloed te houden en hen
de eeuwige dood in te sleuren. Hij heeft
het vooral gemunt op Joden en christenen.

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw

tegenpartij, de duivel, gaat rond als

een brullende leeuw, zoekende wie hij

zal verslinden." (1 Petrus 5:8,

NBG1951)
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